
Leerdiensten over de Gewone Catechismus 
 
 

13. Bewoond door de Geest 
 
 

TEKST 
 
78. Wie is de heilige Geest? 
Hij is God die nog dichterbij komt dan ons eigen hart. Hij geeft energie, zelfs in situaties 
waarin zonde en dood gewonnen lijken te hebben. Hij is Gods helende en vernieuwende 
aanwezigheid onder ons. Zo voltooit Hij wat door de Vader in de Zoon is begonnen. 
 
79. Wat merk je van de heilige Geest? 
Overal waar mensen tot bekering komen, zie ik de Geest aan het werk. Mensen veranderen 
van bange slaven van de zonde in vrije kinderen die gericht zijn op Gods wil en die zijn 
nieuwe wereld verwachten. Onze wil en ons karakter gaan de vrucht van vrede, vriendschap 
en vreugde vertonen.1 

1. Galaten 5, 22-26 

 
80. Wat heeft de Geest nog meer te bieden op weg naar Gods rijk? 
Christus geeft ons de heilige Geest als grote gave: het voorschot tot het moment dat Hij alles 
en in allen zal zijn.2 Dit geschenk ontvouwt zich in een veelheid aan gaven waarmee 
gelovigen tot bloei komen en elkaar tot bloei brengen. Bezield en samengebracht door de 
liefde, worden wij aan elkaar gegeven om samen het lichaam van Christus te vormen.3 

2. Efeziërs 1, 13-14; 1 Korintiërs 15, 28 
3. Efeziërs 4, 7-15 

 
81. Hoe brengt de Geest bezieling in de kerk? 
Gods Geest brengt mensen rondom Christus bij elkaar in een duurzame gemeenschap. Als 
we oude tradities of nieuwe menselijke ideeën op een voetstuk zetten, wordt de kerk doods, 
stilstaand water. Zolang we dicht bij de levende Christus blijven, worden tradities en culturen 
creatief, levend en fris. 
 
82. In welke richting waait de Geest van God? 
Als Geest van Christus verbindt Hij mensen aan de levende Heer. Als Geest in mensen bereikt 
Hij elke cultuur en elke taal met Gods heil. Als heilige Geest richt Hij alles op de glorie van de 
heilige God. Zo werkt Hij toe naar Gods stad, de hemel op aarde. 
 
83. Hoe maakt de Geest je gelukkig? 
Hij vult mij met de liefde van Christus, zodat ik met hart en ziel aan Hem verbonden ben.4 Hij 
zucht met mij mee als angst en verdriet mij de adem benemen. Hij troost mij en verzekert mij 
dat niets mij van de liefde van God zal scheiden.5 

4. Romeinen 5, 5 
5. Romeinen 8, 26-39 

  



 
 

GESPREKSVRAGEN 
 

1. De Geest is een Geest van lange adem: Hij weet niet van ophouden. Ken je 
dat uit eigen ervaring? 

 
2. In het geloof zijn er groeiremmers en groeibevorderaars. Welke ken jij, uit je 

eigen leven? 
 
3. ‘Laat de Geest u vervullen’ (Efeziërs 5, 18). Hoe doe jij dat? Wanneer ben je 

vol van de Geest? 
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